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Ecovrede bij de aanloop richting de start van het tweede kwart van de 21e eeuw
Tijd gaat snel. Mensen ontwikkelen zich, het bewustzijn van onze band met de Natuur groeit
“De Mens heeft het meest te lijden van het lijden dat hij vreest” is een spreekwoord en een 
waarheid. Die waarheid ontstaat door tal van activiteiten van de Mensheid zelf.
Meestal niet in harmonie met de Natuur of zijn Medemens.

Zodoende ontstaan er verstoringen. Verstoringen die steeds verder gaan wanneer het eenvoudige 
uitgangspunt Mens en Natuur centraal te stellen in handelen en denken niet wordt uitgevoerd in de 
praktijk. Wanneer vage gedachten over winst en verdiensten of zelfs hebzucht, de boventoon voeren
evenals Macht en Invloed. Zo ontstonden al heel wat rampen.

In 2025 gaat Ecovrede verder met haar missie de Ethische kant en de Menselijke Sociale Kant van 
de Samenleving onder de aandacht te brengen. Dit in alle lagen van de samenleving.
In 2024 begonnen is meer en meer duidelijk hoe belangrijk dit is.
De Mens maakt een keuze en heeft de mogelijkheid het beter te doen en in harmonie met.

Wanneer je die keuze niet maakt wees dan niet verbaast
De Matrix is een wereld die steeds meer technologischer wordt. Minder Menselijk. Meer Robot en 
controle. De Mens kan niet zonder Natuur. De schepping, al het levende  om ons heen, is net als wij 
zelf; een samenhangend geheel van levende vormen. Ook wij, de Mens, leeft niet zonder 
samenwerking. Denk aan al het leven op je huid, bij je ogen, in je mond, in je Darmen. Overal is er 
sprake van samenwerking.

Die samenwerking is ook essentieel in de Samenleving van de21e eeuw
Angsten, concurrentie, de genoemde hebzucht en aantasting van Menselijke Waardigheid op tal van 
manieren lijken de boventoon te voeren. Je Morele en Ethische kant, jouw innerlijk kompas en 
innerlijk weten zijn essentieel. Maken jou tot Mens. Zijn essentieel en belangrijk in ons 
voortbestaan. Maken de Mens tot een uniek wezen.

Mensen hebben rechten… ook al krijgen ze die niet altijd en in sommige landen vaak niet
Mensenrechten en ook, daarmee verbonden; De Rechten van de Natuur!
De rechten van het leven. Ecovrede is een uitnodiging te kiezen voor het leven. Voor Menselijkheid 
en elkaar helpen. Voor voortgang in een Gezonde richting.

Ecovrede heeft een missie
Mens en Samenleving in de 21e eeuw in een nieuwe harmonie brengen. Zorgen voor de planeet en 
samenwerken met al het levende. Zodoende gaat 2025 vooral over nieuwe locaties in de vorm van 
Grond en Gebouwen. Plekken om een ideaal neer te zetten voor Mens en Samenleving. Opleidingen
in communicatie met de Natuur en ontdekken wie je zelf bent staan centraal.

Goed voor ons zelf zorgen
Voedsel, drinken, snoepen, frisdrank achter te laten en te kiezen voor Gezond Groente En Fruit 
gegroeid in een Natuurlijke bodem. Wat heb je nodig als vraag aan jezelf en aan je medemens.
Mensenrechten eerbiedigen en daar voor opkomen.
Geluk en echte keuzes maken voor de geschetste leefwijze centraal. Laten wij daar elkaar bij 
ondersteunen. Wij nodigen u uit. Onze nieuwsbrief, bijeenkomsten, opleiding en meehelpen? 
Welkom!  Ecovrede Voor de Nieuwe samenleving en de basisrechten voor iedereen beschikbaar.
Laten wij dat met jou samen realiseren.      Team Ecovrede     November 2024


